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Geachte heer Weider,

Uw boek is een geweldige prestatie. In enkele hoofdstukken, en in een levendige stijl die ons
eraan herinnert dat uzelf een man van actie bent, zet u uw argumenten op een rijtje, somt u de
verdiensten van Napoleon op en beschrijft u het leven van deze keizer die zoveel veldslagen won,
het moderne Frankrijk vormde, een wetboek invoerde, een prestigieuze orde van verdienste stichtte,
een politiek van godsdienstvrijheid bedacht en de fundamenten voor een verenigd Europa legde.  

Zijn opkomst was net zo snel als die van Caesar of Alexander – hoewel hij niet uit een
familie van consuls kwam, zoals de eerstgenoemde, en ook niet de zoon van een koning was, zoals
de laatste – en hij kan vergeleken worden met keizer Claudius, die alle mensen uit het Westen tot
Romeinse burgers naturaliseerde. Maar een enorm imperium van mensen en ideeën was niet genoeg
voor Napoleon. Zijn droom van een Europa dat onder de invloed van zijn progressieve wetgeving
werd meegesleept, leidde uiteindelijk – als de gevangene van een reactionaire aristocratie – naar
zijn dood op het eiland Sint-Helena. Zo dragen de grote bestemmingen de zaden van hun eigen
ondergang in zich. 

We  volgen  de  woelige  carrière  en  grote  daden  van  de  laatste  verlichte  despoot  uit  de
geschiedenis – van Malmaison en Saint-Cloud naar de hut van Longwood, van de kastelen van Île-
de-France en 18 Brumaire naar de stille kusten van dood en transfiguratie – en staaner verbaasd
over dat één man in zo weinig tijd zoveel tot stand wist te brengen. Keizer op zijn vijfendertigste,
tien jaar heerser van Europa, man van actie, moedig en verstandig bestuurder, bezield wetgever,
militair  leider  en  staatsman;  Napoleon  komt  in  uw  boek  weer  tot  leven  met  zijn  dynamische
intelligentie,  zijn  enorme  kennis,  zijn  onverschrokken  logica  en  zijn  roekeloosheid  die  zo
voortreffelijk door het fortuin werd ondersteund. 

U  heeft  een  onfeilbare  kennis  van  de  feiten  en  u  had  een  zeer  geleerd  werk  kunnen
schrijven; maar u liet zich leiden door uw hart, door een passie die ondanks al haar vuur u op geen
enkel moment verblindt. Vasthoudend, zonder ook maar te pauzeren om op adem te komen, als een
groot atleet, bereikte u het doel dat u zich had gesteld en bewees dat in de galerij der groten – zij die
de  grenzen  van  hun  mogelijkheden  hebben  verlegd  en  een  sieraad  voor  de  mensheid  zijn  –
Napoleon één van de prominentste plaatsen inneemt. U verdient onze felicitaties.
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